EST Westerbegraafplaats — 6 november 2017.

Met 16 waren we om het “Geuzenkerkhof” in Gent te gaan bezoeken.

Het bisdom (1862) heeft lang geweigerd het kerkhof te wijden, daarom de bijnaam
"Geuzenkerkhof"... (Gentenaars vinden vlug bijnamen, denk aan de schaapstal en de
poutrel)

De graven liggen verspreid in een Engelse landschapstuin. Hier rusten ook 200
gesneuvelden zowel burgers als soldaten, Belgen, Fransen, Italianen en Russen uit de
Frans-Duitse oorlog van 1870, de eerste- en tweede wereldoorlog.

Een rustige wandeling in Allerheiligen sfeer, een mooie lichtinval van de stralende zon
en mooie chrysanten....

Achteraf hebben we kennis gemaakt met de nieuwe bib "de Krook". Volgens de BBC
behoort deze tot de 10 mooiste en modernste bibliotheken ter wereld...

"De Passanten" van Borremans, (Myriam Makebaplein) geven wel wat kleur aan het
donkere gebouw.

Nog een koffie en dan terug de bus naar Bottelare....

Verslag Christine De Smet en Annemie Van Wymersch



